De zilverorde — Het begint met een mystieke ontmoeting.

Van wege de grote geheimen wordt het in korte paragrafen, immers het geheim
toont zich soms, maar soms ook niet. Een mysterieschrift over de zilveren kant
van het leven.

Ik mijmerde over een lange tijd geleden, ik sprak een oude man, hij was misschien wel een van de
grootste mensen op aarde geweest. Hij had ook al zag hij mij maar kort een belangrijke boodschap.

Ik mijmerde, ik sprak hem toen maar even, en aan het einde van mijn jeugd had ik zoals bij iedere
tiener ook het oordeel gevormd over alles en iedereen. Zo waren slappe mensen stom, en waren zij
die fouten maakten eigenlijk minachting waardig. Ik sprak die oude man, ja een hele tijd geleden.

Hij had een belangrijke boodschap, en zei, als je in de toekomst hieraan terugdenkt. Ja het is een
bijzonder symbool. En ik wil graag dat je de waarde ervan beseft. Zoals bij iedere tiener weet ik dat
je sommige dingen afwijst, ook al hebben zij grote waarde. En ik weet ook dat als onderdeel van de
tienergeneratie je afgaat op wat anderen ook stoer of stom vinden. Hij liet mij een zilveren gulden
zien, en zij het is een belangrijk symbool. Ik met andere tieners, zelf had ik niet de gelegenheid om
erop in te gaan, en een ander noopte mij er een grap over te maken. Ook al word ik vanuit de hemel
ervoor vergeven.

Ik mijmerde deze man zei ook dat een zilveren gulden in je portomonnee bewaren een bijzonder
teken is. Waardoor je zelfs onder hogere bescherming zou staan. Ja een zilveren gulden is het
belangrijke symbool. Een symbool dat later zou uitgroeien tot een bijzonder geheimzinnig
genootschap. Ja een genootschap dat zich in het geheim verbreidt, met een principe, een leerstelling,
een spreuk en een doctrine. Later leerde ik dat het een lagere en een hogere variant heeft. Ik wist
nog niet hoe belangrijk ik zelf zou worden. Ja ik mijmerde ik had de onbekendheid van de jeugd, en
het oordeel van een tiener. Maar ik kreeg een bijzondere kans en mogelijkheid. Ja de orde van de
zilveren gulden, of de zilveren orde was geboren.

Ik mijmerde ja deze orde is heel belangrijk ook al is hij geheimzinnig en ik zal erover moeten
schrijven om de belangrijke boodschap ervan te behouden. Ik werk dus aan een epos, ja meer nog
een mysterieschrift. Een grondlegging en een openbaring van een orde die altijd als onzichtbaar is
gebleven misschien wel door zilver, of door de gulden. Maar ik schrijf erover omdat in de
toekomende tijd misschien veel zilver verloren gaat. Een boek in paragrafen met een bijzonder en
heel geheimzinnig verslag, meer nog een orde waarvan ik de diepste geheimen deel als een uniek en
bijzondere kijk op een zilveren kant van het leven en de samenleving.

Als een tweede mijmering, een mijmering over de orde van de zilveren gulden, een orde waarvan de
betekenis nog onbekend is, een orde waarvan velen niet weten dat hij bestaat.

Soms zeggen ze als kinderen bij de orde komen, zij in plaats van de zilveren gulden ook een rol
king pepermunt, of een rol whilhelmina pepermunt als object mogen hebben. Noem dat zij die in
een vitrinekast naast alle andere eerbetuigingen mogen bewaren.

De onzichtbaarheid van de orde, noopt mij dan ook om een geheel verslag neer te schrijven. Zo zijn
dus zelfs kinderen in de orde verbonden, waarbij je ze niet kan beschuldigen dat zij zilver niet van



waarde achten. Ook al zou het kunnen dat hun ouders wel een zilveren gulden, noem het wapenschil
in huis hebben.

Als een tweede mijmering geloof ik dus dat de orde van de zilveren gulden een grotere betekenis in
de wereldgeschiedenis heeft dan men kan aannemen. Immers zoals wij in het land de zilveren
gulden hadden, hebben ze in de states, de naam zoals die erbij wordt genoemd, een eye of
providence, waar de meest geachte mensen die er hun vaderland dienen, ook moeiteloos de eye of
providence als kunst in huis of in de werkruimte hebben. Als het embleem dat meer zegt dan
woorden ooit kunnen. Zo is het embleem noem in de states de eye of providence, en noem het
embleem van de zilveren gulden een ideaal vertegenwoordigt, meer nog een ideaal maar ook een
vorm van genade of bescherming. Dat men door het wapenschild ook is verbonden in een edel doel.

Als een tweede mijmering dat kinderen door pepermunt ook verbonden zijn in de orde van de
zilveren gulden, als een verbinding waar zij geen fout maken, immers zilver is van hoge waarde, en
kinderen op eigen manier mee mogen doen.

Zo mijmerde ik verder dat het wapenschil ook een symbool is, dat staat voor de verbinding met de
idealen van een vaderland. Dat men in de samenleving ook al onzichtbaar, ook al zonder hoge
status, ook al zonder arbeidscontract toch een hele belangwekkende functie heeft.

Ik mijmerde over de betekenis van de orde van de zilveren gulden, en voel mij verbonden met de
uisptraak die in de orde ook een centrale betekenis heeft. Noem als men in de orde een probleem
moet aanvatten, een probleem dat voor het vaderland is toebedeelt noem het zonder woorden en
men god zij met ons zegt. Als bevestiging dat we meedelen in de diepere betekenis.

Ik mijmerde over de orde van de zilveren gulden, het wapenschild als spirituele bescherming, maar
ook de spreuk god zij met ons, een heilspreuk die in de munt al verloren is gegaan, maar als gebed
blijft doorleven, en allen die in de orde zijn opgenomen, nog dagelijks een inspiratie is, om een
ideaal meer nog een plicht te dienen.

Zo is de orde van de zilveren gulden, in zijn zuivere betekenis gebonden aan de moedertaal die op
de zijkant staat, en als vaderland met het wapenschild is verbonden.

Niemand weet dat de orde van de zilveren gulden zo belangrijk is, dat zij als boodschap, als
kenteken van een ideaal behouden moet blijven, en dat een van de trouwe dienaren van het woord,
noem het woord ook als behoud voor het vaderland, een epos schrijft, meer nog de plicht neemt om
erover te schrijven, misschien de plicht opneemt om een verloren boodschap te behouden, zoals
men de woorden kiest om een belangrijke peiler van ons land te behouden.

Een mijmering over de orde van de zilveren gulden, een dienaar die nog niet gebonden is de
vrijheid mag nemen om een belangrijk gedachtegoed te behouden. Noem dat zij die nog niet
gebonden zijn, ook naast de gulden een rijksdaalder mag zien als symbool van de eer van het land.
Zoals een wapenschil een van de eerbare symbolen is. En de rijksdaalder naast de gulden nog
hogere vereisten heeft. Noem bij de rijksdaalder een onbaatzuchtige houding, noem een ideaal dat
men het land dient, noem een ideaal dat men geen relatie heeft, maar verbonden is in een doel en
ideaal, een plicht en een taak.

Een mijmering over de orde van de zilveren gulden, waarbij de gulden voor velen een teken is van
verbinding met het land, waar kinderen die binding als symbool de pepermunt mogen voeren, en zij
die het celibaat beoefenen een rijksdaalder als munt mogen aannemen. En alle problemen met het
gebed god zij met ons in verbinding staan.



De orde van de zilveren gulden of de zilver orde is een geheim genootschap waarvan maar weinig
weten. Meer nog zij kiest haar leden met zorg, en met de hoogst mogelijke vertrouwelijkheid.

De orde van de zilveren gulden of de zilver orde, is meer dan een gewone orde, en zelfs meer dan
een orde die een ideaal dient. De zilveren gulden, of de zilveren rijksdaalder is naast het
wapenschild dat men dan thuis of in het werk zichtbaar draagt. Als een eerbetoon aan een oud
nederlands instituut. Noem de zilveren gulden met haar wapenschild als een soort bescherming een
soort spirituele vorm van genade.

De orde van de zilveren gulden of de zilver orde is naast het embleem van het wapenschild die men
als symbolieke betekenis leert waarderen. Die men als een symbolieke betekenis leert herkennen,
dat men in eigen leven. De hand van een ideaal, de hand van vaderlandsliefde, maar ook een ideaal
waarbij men zich laat leiden door een plicht of een verplichting binnen het leven.

De zilver orde is, naast het symbool van het wapenschild ook het voorwerp dat zilver representeert
waarbij men soms de wet om hulp mag vragen, of zelfs genade vraagt aan de institutie. Noem de
wet, de munt, de kroon. Als een onbekende weg die men in het leven ingaat als men de hogere
waarde ineens herkent.

De zilver orde, het edelmetaal zilver een grote betekenis heeft, immers naast dat het voor zuiverheid
staat, ook een vaste betekenis heeft in de cultuur ,de traditie en de geschiedenis, die zo mogelijk
teruggaat tot aan de tijd dat men zilver als erts vond, en dat erts al verafgode als materiaal. Noem
dat zilver in de tijd, en door de tijden heen een steeds belangrijkere waarde kreeg.

De zilver orde, men mag bij dit genootschap horen als een zilveren gulden getoond wordt. De ene
persoon verkrijgt dan een zilveren gulden bij diegene die het aanbiedt, de ander krijgt als een vorm
van synchroniciteit een zilveren gulden via andere wegen. Noem dat een zilveren gulden symbool
staat niet alleen voor de eer van het vaderland, maar meer nog een genootschap dat zich als zijnde
onzichtbaar verbreidt. Waarvan dit verslag, deze neerschrijving, of meer nog een dagtekening van
een orde die bijna als vanzelf haar weg vindt in het dagelijkse van ieder leven.

Zo is de zilverorde, waarbij er ook een hoger element wordt benoemd. Noem dat men onbaatzuchtig
en het celibaat kiest, dat men dan een rijksdaalder krijgt. Als symbool van het hoogste noem het
toewijding tot het vaderland, een plicht in het leven of meer nog je leven en eigen wensen opofferen
om een uniek en ultiem doel na te streven. Bij onbaatzuchtigheid past een zilveren rijksdaalder,

Bij het celibaat in dienst van dit ideaal past een zilveren rijksdaalder.

Bij de zilver orde hoort het symbool dat vroeger een gewoon betaalmiddel was, ook al kon men
voor tien rijksdaalders een mooi huis verkrijgen. Ik noem een symbool. Bij de zilverorde hoort een
symbool dat als ideaal van het vaderland wordt gezien. Waarbij men in de zilverorde vaak ook zich
laat leiden door dit ideaal, deze plicht die vaak ook zoals in vele geheime ordes ook een religie
aanhangt. Een religie de ruimte geeft om leidend te zijn.

Bij de zilver orde, als men een zilveren gulden ziet of krijgt, en meer nog in de orde wordt
opgenomen mag men zich laten leiden door een gebeds vorm noem de Schepper, noem de Heilige
geest als een dagelijkse ervaring waarbij zowel de godheid het leven aanraakt als men vleugels
krijgt en bevlogen in het leven het ideaal als uitgangspunt neemt.

Noem bij de zilverorde, velen in hun gezin, in hun familie de ruimte nemen om het ideaal te delen
met hun geliefden en als lid van de zilver orde een hoger ideaal binnen het leven dienen.



Waarbij zij die bij de zilverorde horen, noem de rijksdaalder van zilver als onbaatzuchtig meer nog
ook in het celibaat een hoger ideaal dienen dat het gewone leven beseft of bij hen herkent.

Noem dus de zilverorde, van de gulden en rijksdaalder een beschrijving vanuit de binnenkant ,
waarbij het geheime genootschap zijn deuren opent, en een unieke kijk geeft. Een zilverorde die
meer is dan gewoon zilver, meer is dan gewoon geld. Het is een ideaal waarbij de spirituele waarde
van het wapenschild. Noem dat velen ervoor kiezen de gulden of rijksdaalder op een spiegel te
plakken als een dagelijkse herinnering aan een ideaal. Een ideaal dat vorm krijgt in dit unieke
verslag. Noem het epos van de zilver orde.



